
30 jaar  Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor in vogelvlucht  
 
Ons jubilerend Mannenkoor heeft als landelijk koor een bijzondere 
geschiedenis met een aanzienlijke lijst van concerten en optredens in 
binnen- en buitenland.  
Van vier zangers van het eerste uur  Dirk-Jan Helms, Bert van 
Burken, Willem van Welt en Nanne Stellingwerf volgt hun verhaal ’30 
jaar Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor in vogelvlucht’.  
Zangers van toen; mannen van middelbare leeftijd, werkzaam in het technisch onderwijs, de 
post, een verwarmingsinstallatiebedrijf en bij de politie. Zangers van nu.   
Hun verhaal gaat terug naar 1989 en over de jaren daarna valt ook wat te vermelden.             
  
De start van iets waarvan je eigenlijk niet weet hoe alles precies gaat 
 
Hoe nieuwgierig ben je als zanger wanneer er de mogelijkheid is om te zingen in Canada? Het 
leek Willem, net lid van het mannenkoor NW-Veluwe, ook leuk om eens een uitstapje te 
maken met een projectkoor. Nanne, o.a. lid van het Toonkunstkoor in Leeuwarden, werd door 
een collega geattendeerd op de advertentie voor een ‘gelegenheidskoor’; 14 zangers kwamen 
met hem uit Friesland naar de repetitieplaats Veenendaal. Uit het hele land kwamen daar nog 
meer zangers naar toe. Voor Bert en Dirk-Jan was het thuiswedstrijd maar wel met een hele 
zaterdag zingen in de Bethelkerk, oefenen en werken aan resultaten want die móesten er wel 
zijn; en dat gebeurde o.l.v. van dirigent Jaap Jan Hunze.  
Twee jonge talentvolle musici werden toegevoegd aan het projectkoor Jan Lenselink en 
André van Vliet. Ze maakten toen al indruk vanwege hun kunnen op het toetsenbord en ook 
zij hadden geen idee van de ongewisheden op deze concerttour en wat dat van hun 
improvisatietalent zou vragen. Sopraan Femmy van de Weg en het Frysk Koper Kwartet 
completeerden het reisgezelschap van maar liefst 100 zangers en 80 eega’s. Zij maakten ‘de 
reis van hun leven’ vanaf 19 juli 1989. En de cd ‘Hoe groot zijt Gij’, die voordien werd 
opgenomen, ging mee als cadeau voor de gastgezinnen. 

 
De koorreis met mooie concerten op een soms ongeregelde reis 
 
Bij aankomst op de campus van de Trinity Western University in 
Langley BC was er nog niet voor allen plaats in de herberg.  
Dirk-Jan en zijn vrouw maakten in een busje een verkenningstocht; 
voor hen, en nog drie echtparen, was een onderkomen ‘gevonden’ in 
een huis waarvan de bewoners naar een begrafenis waren.  
Adri Schellevis zijn ouders waren ondergebracht bij een gastgezin in 
een caravan. Dirk-Jan en de andere reisgenoten kregen na wat 
verhuizingen ook hun plaats op de campus.  
Willem, zijn vrouw en de ons ontvallen Klaas Schaapman,  
bivakkeerde in Kelowna bij Wim en Trijntje en hebben daar een 

geweldige tijd beleefd. Ze hadden ook een speedboot 
waarmee op het Okanogan Lake werd gevaren; van alles 
werd gedaan om het hun gasten naar de zin te maken.  
Overigens: na de koorreis was er blijvende 
correspondentie en wat Wim en Trijntje betreft zelfs een 
tegenbezoek aan hun voormalige vaderland.  
 
In Britisch Columbia werd in Kelowna, Vancouver en ook 
in andere plaatsen concerten gegeven.  



Geëmigreerde Nederlanders hadden er graag 1000 km voor over om die bij te wonen. Er werd 
zelfs een concert gegeven waarvan de mensen niet eens wisten dat het er was..; het koor zong 
voor eigen publiek en het klonk evenzo goed.  
Het waren prachtige concerten met orgel- en vleugelbegeleiding, met fraaie zang van Femmy 
van de Weg. Ook werd medewerking verleend aan kerkdiensten zoals in Richmond en 
Langley. Overal was er een dankbaar publiek dat genoot van de liederen. Het 
programmaboekje met Engelse en Nederlandse teksten heeft Nanne nog. En het bekende lied 
van ‘Cantique de Jean Racine’ maakt nu nog onderdeel uit van het staand NCM-repertoire! 
 
Ook in Surrey was er een indrukwekkend concert dat ’s avonds laat eindigde. Maar hoe dan 
ook: elke morgen was het opstaan geblazen; letterlijk. Koormeester Wim van Schaik, indertijd 
adjudant van prins Bernhard, hees dagelijks bij de ceremonie de vlag en werden, begeleid 
door het  Frysk Koper Kwartet, de beide volksliederen gezongen,  
Uitstapjes waren er naar de bloementuin van Bil van der Zalm op Vancouver Island, Capilano 
Bridge in Vancouver en niet te vergeten het Stanley Park waar Nanne en Willem een frisse 
duik in het water namen. Met alle gastgezinnen was de rondvaart op het Oganogan-lake een 
waar feest. 

                              
 
Herinneringen met vele ‘verrassingen ‘ voor het reisgezelschap  
 
Herinneringen zijn er nog. Smeuïg kunnen Willem, Nanne, Bert en Dirk-Jan vertellen over de 
ongewisheden en wat er zoal mis ging. “Eens waren we met de vier bussen op weg naar een 
plaats voor een concert; er moest nog wat gegeten worden. Dat was van tevoren niet geregeld 
en noodgedwongen moesten we uitwijken naar een Big Mac; de vertering werd nadien op de 
trappen naar het concertpodium genuttigd”.  
Of iets over op proef gesteld ochtendhumeur: “Op de campus werden ‘stevige 
lunchpakketten’ gemaakt waarbij de laatsten van de groep voor hún ontbijt het nakijken 
hadden”.  
 
Bert en zijn vrouw hadden op de reis nog een verrassende ontmoeting met geëmigreerde oud-
Veenendalers; ook zij waren op een concert. 
De reis ging verder naar Kamloops en Banff. De Rockeys waren voor Willem en Nanne goed 
voor een bergje fietsen en wat deze bergen betreft is er ook een ander verhaal van onze 
zingende globetrotters: “Een prachtige treinreis door de Rockey Mountains ging aan de neus 
voorbij, doordat er een vergissing was gemaakt bij het boeken van deze reis.  
We waren een dag te laat! Het werd een lange nachtelijke bustocht naar het eindstation 
Calgary”. 
Ook daar werd een concert gegeven en er was een ontvangst door de Nederlandse 
gemeenschap in het clubgebouw ‘Port of Holland’ met een barbecue. Het concert was de 
afsluiting van een prachtreis: muziek, hartelijkheid van de gastgezinnen met nadien nog 
jarenlang de vele  persoonlijke contacten, ervaringen en indrukken om nooit te vergeten!.  
Net als de namen van C.W.Bakker, initiatiefnemer, en die van de voorzitter A.van Vugt. 
Op 9 augustus 1989 waren allen terug.  



Een vervolg 
 
Na terugkeer wilden diverse zangers op buitenlandse koorreis blijven gaan; anderen hadden 
voorkeur om in Nederland de mannenkoorzang te promoten. Gevolg was dat beide doelen 
werden nagestreefd door een eigen segment van zangers in koorverband. Er volgde een 
tweede reis naar de VS en Canada in 1993, met Els van Vugt als sopraan en o.a. een concert 
in de bekende Chrystal Cathedral (de opname staat op de NCM-site) en repeteerde het NCCM 
in Dronten nog korte tijd o.l.v. Jaap Jan Hunze en na hem Johan Rodenhuis.   
De thuisbasis van het andere koor het CNM, Christelijk Nederlands Mannenkoor, was 
Amersfoort met Jimco Zijlstra als dirigent.  
Zangers ontmoetten elkaar en de band voor gezamenlijkheid werd in 1997 bewaarheid met 
een fusie. Sindsdien laat Jimco zangers in allerlei toonaarden en genres zingen.   
 
Zangersband - vriendschapsband 

Van links naar rechts:  
Dirk-Jan, Bert, Willem en Nanne 
Er zijn zoveel dingen die deze zangers te binnen 
schieten: In alle provincies van Nederland zijn 
concerten gegeven!  
Benefietconcerten, buitenlandse reizen met  
concerten in de kathedralen van York en Lincoln,  
in Salzburg en Erfurt.  
Momenten om nooit te vergeten en die, dankzij de 
verschillende cd’s, de memorie onderstrepen.  

Ook de concerten met de eigen NCM tenor Folkert Vreeken en oud lid/bas Gerard Leurs, 
solisten Femmy van de Weg, Els van Vugt en Riet den Hertog.  
En sopraan Judith Sportel kent net als presentatrice Liesbeth Reijerkerk al jarenlang de 
verbondenheid met ons NCM; een fantastische zang- en vriendenclub, waarvan ook Jan 
Lenselink en André van Vliet nog steeds deel uitmaken. 
 
en dan de vraag: wat is het ‘cement’ van het mannenkoor?  
Bij de Canadareis waren het de repetities, de reis en de concerten.  
 
Het ‘cement’ van het NCM is de inspirerende musicus die zorgt voor niveau van de 
mannenkoorzang waardoor het NCM als uniek Nederlands Mannenkoor kan worden 
beschouwd.  
 
, Dirk-Jan, Bert, Willem en Nanne kunnen hun verhaal zo samenvatten: 
“Een 30 jarig jubileum met herinneringen aan muziek, aan teksten, aan zangers van toen  
  en zangvrienden van nu met wie het een genoegen is om te zingen. 
  En áls het dan om het NCM gaat dan kan de naam van onze dirigent Jimco Zijlstra niet 
  ontbreken. 
  Hij slaagt er altijd in om in harmonie zijn mannen de fijnheid van de muziek te laten 
  ervaren, met een tekst waarin het hart klopt en met enthousiasme waarvan een iedere 
  zanger graag wil blijven genieten”. 
 
NB. Voor de volledigheid: Henk Stiksma maakte de Canadareis van 1989 ook mee; omdat hij enkele 
jaren buiten Nederland woonde is hij geen 30 jaar lid, maar voor hem was deze reis wel een ervaring 
en deelt met genoegen het verhaal van zijn collega-zangers.  
april 2019gjb 


